KERKDIENSTEN
Donderdag 2 april, 19.30 uur
Witte Donderdag

Viering Heilig Avondmaal

Ds. Jorg Buller
Federatiedienst in Nisse

Vrijdag 3 april, 19.30 uur

Goede Vrijdag

Ds. Herman Offringa

Liturgische schikking: Carolien en Jenny
Organist: Joop de Jonge

Koster: Ad de Jong

Federatiedienst in Hoedekenskerke

Zaterdag 4 april, 21.30 uur
Stille Zaterdag

Ds. Jorg Buller
Federatiedienst in Driewegen

Zondag 5 april, 10.00 uur
PAASVIERING

Ds. Herman Offringa
Dienst in 's-Heer Abtskerke

Zondag 12 april, 10.00 uur
Ds. José van de Putte uit Zierikzee
Dienst in Nisse

Zondag 19 april, 10.00 uur

Ds. Herman Offringa

Met medewerking van de Trio-Zanggroep
Nevendienst: Carolien van Maldegem
Organist: Joop de Jonge

Koster :Leen van Liere

Bloemen: Corry van Doorn

Dienst in Hoedekenskerke

Zondag 26 april, 10.00 uur
Ds. Hans de Bie uit 's-Gravenpolder
Dienst in 's-Heer Abtskerke



Pasen, Pasen,
luide klinke

nu de slag van
lerk en vinke
nu de stem van
mens en dier!
Pasen, Pasen,
wijdt het vier,
Hallelujah,

God is groot:
overwinnaar
van de dood!

( een stukje uit een gedicht van Guido Gezelle 1830-1899)

In deze Kerkwijzer beginnen we met de diensten van “De Drie Dagen van Pasen”

Deze dagen vormen het hoogtepunt in het kerkelijk jaar.

Van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag naar het Hoogfeest van Pasen.
Instelling van het Heilig Avondmaal, lijden, sterven bezinning en vieren van verrijzenis.
Alle vier de evangelisten vertellen op eigen wijze over die tuin en die verrijzenis.

Alles even onbegrijpelijk, theologen, dichters, schilders fantaseren er op los. Prachtige
werken zijn zo ontstaan. We moeten het niet willen grijpen, laat staan dat we het begrijpen.
Laten we genieten van de prachtige beelden en teksten die ze gemaakt hebben.

Voor ons is het genoeg dat we ons laten meenemen in de ONTMOETING .

Verhalen van toen? Nee een belevenis van nu.

Als we Jezus nu in ons leven willen ontmoeten dan LEEFT Hij voor ons en in ons zodat we
zijn leer en boodschap een plaats geven in ons leven.

Zo zijn we op de weg van HOOP, zoals het thema in de veertig dagentijd van de nevendienst
was.

LIEF EN LEED

BEDANKJE

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor het medeleven en steun op welke manier dan ook na de
hersenbloeding van onze schoon(vader) en opa en tijdens en na het ziek zijn en overlijden van onze
(schoon) zus en tante.

Het heeft ons goed gedaan.

Met groet, fam. Jacob Verhage

VERJAARDAGEN EN BLOEMEN

Er zijn twee75+jarigen te melden in deze periode.

Mevrouw Jopie van Erk-den Rooijen, Eglantierstraat 30 4431 EP ’s-Gravenpolder, hoopt op 22 april
haar verjaardag te vieren.

Mevrouw Jannie Wirtz- Kruijs Voorberge, Vinningestraat 30, is op 25 april jarig.

We feliciteren beide jarigen van harte en wensen hen een gezellige dag toe.

Naast de bloemen die gebracht zijn bij de jarigen, vermeld in Kerkwijzer 3, hebben Marja en Jan
Noort een bloemetje ontvangen met groet en bemoediging.

RESTAURATIE JORISKERK

Eenmaal in de zes tot acht jaar wordt een deel van de kerk gerestaureerd. Ook dit jaar zullen er weer
renovatie- en herstelwerkzaamheden plaats vinden. Een deel van het dak krijgt nieuwe leien en het
metselwerk wordt op verschillende vernieuwd of opnicuw gevoegd.

De planning is, dat de werken begin mei starten en dat ze eind juli klaar zullen zijn.



PLANTENACTIE 2026

Een jarenlange traditie die we graag willen voortzetten.

De lente is weer begonnen. Velen werken weer hard in de tuin om alles op orde te maken.

We gaan een mooie tijd tegemoet. De potten en bloembakken moeten weer gevuld worden. Met dit
bericht willen we uw aandacht vragen voor onze PLANTEN actie.

Op dit moment weten we nog niet precies welke planten we naast de geraniums kunnen aanbieden.
We overleggen met de fa. Kopmels uit ’s-Gravenpolder. Bij het verschijnen van Kerkwijzer kunt u
e.e.a. lezen op de website van de kerk: www.hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl Ook ontvangen alle
dorpsbewoners informatie per brief met bestellijst.

U betaalt de planten vooraf.

Op woensdagl5 april worden de planten bij u thuis gebracht.

Van die bezorgservice wilt u toch zeker gebruik maken!

De opbrengst van deze actie is bestemd voor het onderhoud van de kerk.

Alvast bedankt namens de kerkenraad van de Protestantse gemeente ‘de Ark’ in Hoedekenskerke.

VAN DE NEVENDIENST

We zijn samen met de kinderen de afgelopen weken op reis geweest op de weg van de hoop en zijn
nu bijna bij ons reisdoel, het feest van Pasen.

De kinderen hebben thuis in hun eigen reisboekje gewerkt en de verhalen gelezen . Jasper heeft dit ook
gedaan samen met papa en mama. Hij heeft de mensen getekend, die hij tegenkwam en hem vrolijk
hebben gemaakt en hem hoop hebben gegeven. Dat zijn opa en oma

WIE KWAM JE TIGEN ONDERWEG? .

“/L/ Ook in de kerk ging het grote boek mee in de nevendienst en stonden

verhalen uit de Bijbel centraal vol van hoop.

Als u dit leest, hebben we ook samen Palmpasen gevierd. De kinderen
hebben met hulp van de oudere jeugd allemaal een Palmpaasstok
versierd en deze in optocht met begeleiding van zang van de gemeente
mee de kerk in genomen. Het feest van Palmpasen, de intocht van Jezus
in Jeruzalem. Deze dienst was extra feestelijk, omdat in de dienst Kees
Kruik werd bevestigd in het ambt van diaken, dus kreeg ook hij van de
kinderen een Palmpaasstok.

We zijn er bijna, dan is het Pasen en hebben we de echte hoop gevonden,
8 de opstanding van Jezus. Wat een feest zal dit zijn!

ZANGGROEP 19 april

Nadat bekend werd gemaakt dat Jos Roelse gaat stoppen met het leiding geven aan de zanggroep in
bijzondere diensten, werd geopperd om nog één keer met de Trio-Zanggroep aan een dienst mee te
werken. Jos heeft daarmee ingestemd.

In overleg met de kerkenraad en de dominee is daarvoor uitgekozen zondag 19 april in
Hoedekenskerke

ZOMERCONCERTEN IN ‘S-HEERABTSKERKE

Ook dit jaar hebben we een mooi programma samengesteld voor onze zomerconcerten op de eerste
zaterdag van de maand in de Johannes de Doperkerk . Dit jaar wordt het een serie orgelbespelingen.
Aanvang steeds om half vier (15.30 uur). Na afloop is er altijd gelegenheid om met de musici nog wat
na te praten met een drankje erbij.

De toegang is gratis. leder is hartelijk welkom!

We beginnen op zaterdag 2 mei met een orgelbespeling door Gerard Boot uit Middelburg.

Verderop hebben we een fraai orgelprogramma:

6 juni: Arthur Capel uit Heinkenszand
4 juli: Gerard Bin uit Zierikzee
1 augustus: Tamas Matimba uit Kortgene

5 september:  Bram de Wolf uit Middelburg



VANUIT DE DIACONIE

Collecte doelen

De diaconie vraagt uw aandacht voor de volgende doelen waar wij in de komende periode voor zullen
collecteren

Zondag 5 april

Kerk in Actie :

Zondag 5 april

Werelddiaconaat (India, Pasen)

Dalits staan onderaan de maatschappelijke ladder in India. Veel Dalit-kinderen komen op school niet
mee omdat ze met de nek worden aangekeken. Of ze stoppen door armoede vroegtijdig met school om
te werken. De organisatie Cards begeleidt kinderen (terug) naar school.

Zondag 12 april

Plaatselijke Diaconie

Zondag 19 april

Save the Children:

Zij hebben één doel: Onomkeerbare verandering voor én met kinderen creéren. Dit doel willen ze voor
kinderen wereldwijd realiseren. Zij helpen kinderen om veilig en gezond te blijven en te kunnen leren.
Ze bieden medische zorg, goede voeding, bescherming en onderwijs. Daarnaast leren ze kinderen ook
over kinderrechten en beroepsmogelijkheden.

Zondag 26 april

Protestantse kerk

Missionairwerk ( Nederland, Kliederkerk)

Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op een speelse en creatieve manier de
bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor het leven van alledag. De Protestantse Kerk in Nederland
ondersteunt lokale kliederkerken met materialen, trainingen en inspirerende bijeenkomsten.

Collecte- Opbrengsten

22 februari

Diaconie : Wilde Ganzen € 246,25
Apotheek in Sierra Leone

1 maart

diaconie:

Stichting Stichting Zulu Aid. € 64,90
Kerk : € 73,20
8 maart

Diaconie :Kerk in Actie
Werelddiaconaat (Egypte, Veertigdagentijd) € 70,40

Kerk : € 53,35
Bloemenfonds: € 34,35
15 maart

diaconie : Biddag

Voedselbank de Bevelanden € 50,50
Kerk : € 40,95

Orgelfonds € 22,75



TENSLOTTE

We leven in een wereld die overkookt van haat en oorlog, in een land waar we kiezen voor ons eigen
hachje. Voor daklozen is geen onderdak, voor vluchtelingen is geen plaats.

Kruisigen we Jezus opnieuw?

De kerk bereidt zich voor op het Paasfeest en we zoeken naar de weg van HOOP.

Aan het begin een gedicht van Guido Gezelle en tot slot een gedeelte uit een gedicht van een nog
oudere dichter Jacobus Revius. (1586 -1658)

Hijj vergelijkt het opstandingsverhaal met de bevrijding uit Egypte. Jezus vertelde over een nieuwe
bevrijding. Lees de Bergrede er nog maar eens op na

De Heer wil ik prijzen en ere bewijzen
Wiens dapper hand heeft ruiter en wagen
verdreven verslagen, gewenteld in ‘t zand

Aan het eind van het lied

Gods Zone wilt loven, Gods Zoon van hierboven
Heeft wonder gedaan,

Aanhoort deze tijding en laat de bevrijding

U niet meer ontgaan (LvdK 196)

KOP1J

De kopij voor Kerkwijzer 5 kan ingeleverd worden t/m donderdag 16 april bij familie Roelse,
emailadres: KerkwijzerHAN@kpnmail.nl

(periode 3mei-30 mei)




